ĐÌNH – CHÙA HỔ LAO
Xã Tân Việt là một xã của Thị xã Đông Triều. Có 4 thôn sinh sống trên diện tích tự nhiên hơn 5km2. Xã Tân Việt được thành lập năm 1958. Suốt từ đó đến nay nhân dân các dân tộc trong xã luôn đoàn kết, sống chịu thương, chịu khó, nắm bắt thị trường, phát triển kinh tế. Không chỉ có kinh tế, trên lĩnh vực văn hóa, xã Tân Việt cũng được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Trên địa bàn xã hiện nay còn lưu giữ các công trình văn hóa tiêu biểu, có giá trị hàng trăm năm. Trong các công trình văn hóa tiêu biểu của xã Tân Việt phải kể đến đình – chùa Hổ Lao. Nơi thành lập Đệ tứ chiến khu Đông Triều. 
Theo sử sách để lại  Di tích lịch sử văn hóa Đình – Chùa Hổ Lao xưa kia thuộc xã Hổ Lao, huyện Đông Triều, Tổng Mễ Sơn, Phủ Kinh Môn (Nay thuộc thôn Hổ Lao, xã Tân Việt, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là một công trình kiến trúc văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong xã, là nơi hàng năm diễn ra lễ hội và là nơi họp bàn công việc của làng, của xã. Đình và Chùa được tọa lạc trên một gò đất tương đối bằng phẳng ngay đầu thôn Hổ Lao. Theo thuật phong thuỷ thì gò đất có hình con hổ, và ngôi đình chùa được xây dựng ngay trên đầu con hổ theo hướng Đông – Nam. Phía trước có cánh đồng lúa xanh tốt trải dài mềm mại, xa xa có dòng sông Đạm, phía sau có dãy núi thuộc vòng cung Đông Triều bao quanh giống như một dải trường thành, quả là một nơi địa linh. Cụm di tích lịch sử văn hóa đình- chùa Hổ Lao hiện nay gồm 3 công trình: Nhà bia tưởng niệm, đình và chùa. Xung quanh xây tường bao tạo thành một khuôn viên khá rộng, riêng biệt có cổng tam quan, sân nhà bia - đình - chùa phong quang sạch đẹp, trong vườn có nhiều hoa và nhiều loại cây, xanh tốt quanh năm tạo nên vẻ thanh bình, tĩnh mịch nhưng ấm áp.
Tam quan là cổng lớn (quan) chia làm ba cửa (môn) có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Con số 3 này lấy theo thuyết Tam tài. Cổng tam quan  thể hiện cho ba pháp ấn – 3 chân lý của nhà Phật đó là vô thường, vô ngã và khổ. Chính từ những ý nghĩa của cổng Tam quan mà con người ta thường gọi cửa chùa là cửa Không. Theo như quan niệm của nhà Phật thì nếu như con người có thể hiểu được Ba Pháp Ấn của đạo Phật thì con người ta trong cuộc sống có thể thoát được những sân si, đau khổ, ràng buộc, tội lỗi,…để hưởng một cuộc sống thái bình, an lạc.
1. ĐÌNH HỔ LAO

Trước khi bị thực dân Pháp tàn phá, ngôi đình Hổ Lao có kiến trúc hình chữ Nhị (=), gồm bái đường và gian hậu cung. Bái đường gồm 5 gian hai chái, hậu cung gồm 3 gian hai chái. Đình lợp ngói vảy rồng, cột xà bằng gỗ lim quay theo hướng Đông Nam.

Đến thời Thành Thái (1889 – 1907) do bị phong toả, giặc giã nên đình đổ nát, dân tình ly tán, ruộng đất hoang phế. Đến thời Duy Tân có ông Lý trưởng Mạc Văn Cửu hết lòng chăm lo cho dân đã hội họp dân làng bàn việc tu sửa lại đình và xây thêm chùa, cùng với sự giúp đỡ của ông chủ thầu đất sét trắng người xã Lực Điền huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên nên dân làng đã tu sửa được đình.  Từ đó đến sau Cách mạng tháng Tám (1945), đình Hổ lao thực sự đã trở thành trung tâm văn hóa của xã. Khi phong trào Việt Minh phát triển mạnh mẽ ở Đông Triều thì đình Hổ Lao cũng đã trở thành một căn cứ hoạt động của nghĩa quân cách mạng, nhiều sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra ở đây. Trong thời kỳ này đình Hổ Lao là cơ sở hoạt động của lực lượng du kích làng, khi đội du kích làng Hổ Lao, Bắc Mã, Đạm Thủy và các binh sĩ yêu nước bỏ hàng ngũ địch trở về được thành lập và nhanh chóng lớn mạnh tạo chỗ dựa vững chắc cho nhân dân thì đình Hổ Lao đã trở thành điểm tập kết quan trọng của lực lượng vũ trang này. Thường ngày, các thành viên của lực lượng cách mạng đã tập trung ở đây để luyện tập quân sự, triển khai công việc và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Sau cuộc nổi dậy đồng loạt của quân dân ta đánh chiếm 4 đồn: Đông Triều, Chí Linh, Mạo Khê, Tràng Bạch và đã giành thắng lợi vang dội vào sáng ngày 8/6/1945 thì chiều ngày 8/6/1945 nghĩa quân cách mạng đã về sân đình Hổ Lao tổ chức mít tinh tuyên bố thành lập Đệ tứ chiến khu Đông Triều và thành lập Ủy ban quân sự cách mạng do đồng chí Nguyễn Bình, Trần Cung, Hải Thanh phụ trách. Hổ Lao đã trở thành trung tâm căn cứ quân sự của chiến  khu 
 Sự kiện ra đời chiến khu cách mạng Đệ tứ Chiến khu Đông Triều đã cổ vũ nhân dân vùng Đông Bắc đứng lên chống Nhật, cùng với cả nước tiến tới cuộc tổng khởi nghĩa 19/8/1945 giành thắng lợi. Năm 1947 khi thực dân Pháp quay lại Đông Triều chúng đã ra sức phá hủy các căn cứ cách mạng như Bắc Mã, Hổ Lao, Đạm Thủy…Đình Hổ Lao đã trở thành phế tích từ đó.


      Năm 1993 nhân dân dựng tạm một ngôi chùa nhỏ để thờ cúng
Từ năm 2007 đến nay đình Hổ Lao đã được Nhà nước đầu tư, trùng tu, tôn tạo trên nền đất cũ. 
Ngôi đình hiện nay được xây dựng theo hình chữ Đinh gồm năm gian bái đường, ba gian hậu cung, bên trong gian hậu cung thờ 2 long ngai tượng trưng cho ngai thờ hai vị triều Trần là Hưng Đạo Đại Vương và Huệ Năng công chúa. Tại gian tiền đường có bức Đại tự mang câu đối: “ Duydân Sở chỉ” ; hai bên là hai vế đối: “ Thánh đức nguy nga chiêm bắc đẩu - Thần công hiển
hách trấn nam thiên” ( ca ngợi thánh đức, công lao của Hưng Đạo Đại Vương và Huệ Lan công chúa).
2. CHÙA HỔ LAO
 Chùa được xây dựng phía sau đình.  Theo sử sách để lại ngôi chùa được xây dựng để thờ Phật. Chùa có kiến trúc hình chữ Nhị ( J), gồm 3 gian bái đường và 2 gian hậu cung, quanh chùa có sân vườn, cây cối cổ thụ xanh tốt tạo nên vẻ tĩnh mịch và cổ kính.
Trải qua những thăng trầm lịch sử, ngôi chùa Hổ Lao dù đã xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn luôn được nhân dân trong vùng đầu tư, tu bổ, tôn tạo qua các thời kỳ: năm Tự Đức thứ 17 ( 1864); Năm Thành Thái thứ 16 (1904); năm Bảo Đại thứ nhất (1926); Năm Bảo đại thứ 7 (1932); Năm Bảo Đại thứ 14 (1939) và năm Bảo Đại nguyên niên. Thời vua Tự Đức chùa Hổ Lao bị đổ nát. 


Đến thời Thành Thái (1889 – 1907) xây dựng lại chùa và tạc Cửu Long Thánh Tượng để thờ tại chùa. Từ đó đến sau Cách mạng tháng Tám (1945), chùa Hổ lao thực sự đã trở thành trung tâm văn hóa của xã. 

          Ngày 12/12/2007 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các ngành có liên quan của tỉnh, của huyện và địa phương đã làm lễ khởi công trùng tu tôn tạo lại chùa. 
Hiện nay chùa xây dựng theo kiến trúc chữ Công (I) gồm 2 nếp tiền đường 7 gian và hậu cung  5 gian được nối với nhau bằng toà thiêu hương 2 gian. Hai bên tả vu và hữu vu là hai dãy nhà để nhân dân sửa sang, sắm lễ trước khi vào chùa.


Chùa Hổ Lao được xây theo 4 mái, ở các góc mái được xây phục dựng lại theo kiến trúc xưa hình “ Long chầu phượng mớm”. Trên đỉnh mái có chạm hình “ Lưỡng long chầu nguyệt” với hình 2 con rồng uốn lượn mềm mại, được chạm khắc tinh xảo. Hai bên bậc lên xuống cũng được chạm những hình rồng khoẻ khoắn, thân hình tròn lẳn, mập mạp múp dần về phía sau đuôi, uốn khúc nhẹ thể hiện nét điêu khắc tinh xảo thời Trần.


Bên trong chùa, ngay giữa gian tiền đường gồm 3 ban thờ. Ban thờ chính giữa là ban thờ Tam bảo với 3 ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng. phía trên có bức Đại tự mang câu đối “ Đại hùng bảo điện”
( chỉ nơi thờ nguy nga tráng lệ); Bên trái là ban thờ Đức thánh hiền ( người có công trong việc xây dựng trường hàng, kinh kệ mà đức Phật thuyết giảng cho đến ngày hôm nay). Theo truyền thuyết Phật giáo thì ông là 1 trong 10 người đệ tử đa văn đệ nhất của đức Phật. Phía trên ban có bức đại tự mang câu đối “ Bối diệp truyền phương” ghi lại công lao của đức thánh hiền.


Tay phải là ban thờ Đức ông - người cai quản đất đai làng xã với bức đại tự mang câu đối “ Bảo hộ già lam” để ca ngợi đức ông.


Gian hậu cung gồm 5 gian là ban thờ Tổ được phục dựng lại.

- Tại nhà Bái đường có chuông nặng tới vài trăm kg; Theo nghi lễ Phật giáo, chuông được dùng để kêu gọi tín đồ cầu nguyện và lễ Phật.

Với ý nghĩa và tầm vóc lịch sử  đình - chùa Hổ Lao đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 2001.

3. NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM
Nhà bia tưởng niệm được xây dựng phía trước đình, trên nền ngôi đình chùa cũ. Phía bên tay trái từ cổng ra vào là nhà bia với 2 bia đá ghi công nơi thành lập chiến khu Trần Hưng Đạo và ghi tên các chiến sỹ của xã đã hi sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ Quốc. Nhà bia được xây dựng theo kiểu đạo quán, mái lợp ngói vảy rồng, gồm 2 tầng 8 mái, đầu đao uốn lượn hoa văn, 8 góc mềm mại tinh tế, đầu bờ nóc đầu kìm, nền lát gạch hoa, lan can có ô sắt thoáng, xung quanh ốp gạch màu. Bệ đặt bia ốp đá dài 3m, rộng 80cm xây theo kiểu nhị cấp, bằng đá xanh trạm sen, trán và diềm bia khắc dây leo, giữa có ngôi sao vàng 5 cánh. Văn bia thứ nhất ghi “ văn bia ghi công nơi thành lập chíến khu Trần Hưng Đạo”, văn bia thứ hai ghi “ Tổ quốc ghi công” ghi tên các liệt sy xã Tân Việt.


Bên phải là nhà bia cũng được xây theo kiến trúc như vậy, bao gồm 6 bia đá từ thời Nguyễn, chất liệu bằng đá xanh ghi lại những người có công trong việc xây dựng đình chùa qua các thời kỳ được phong làm hậu thần và khắc ghi vài bia đá để hậu thế đời đời ghi nhớ và báo đáp. Các văn bia được lập năm: Tự Đức, năm Thành Thái, năm Bảo Đại thứ 7, năm Bảo Đại 1926, năm Bảo Đại thứ 14 và năm Bảo Đại nguyên niên.
4. LỄ HỘI ĐÌNH - CHÙA HỔ LAO
Người Việt Nam từ hàng ngàn đời nay có truyền thống/ “Uống nước nhớ nguồn”. Lễ hội là sự kiện thể hiện truyền thống quý báu đó của cộng đồng, tôn vinh những hình tượng thiêng, được định danh là những vị “Thần” - những người có thật trong lịch sử dân tộc hay huyền thoại.
           Lễ hội là dịp con người được trở về nguồn cội tự nhiên hay nguồn cội của dân tộc. Lễ hội thể hiện sức mạnh cộng đồng làng xã, địa phương. Họ thờ chung vị thần, có chung mục tiêu đoàn kết để vượt qua gian khó, giành cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

           Lễ hội là dịp con người được giải tỏa, dãi bày phiền muộn, lo âu với thần linh, mong được thần giúp đỡ, chở che đặng vượt qua những thử thách đến với ngày mai tươi sáng hơn.

Chính vì những lẽ đó, Năm 2012 thể theo nguyện vọng của nhân dân, nhằm từng bước khơi dậy phong tục tập quán tốt đẹp và nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, gây dựng tôn giáo tín ngưỡng lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân, phát huy tác dụng của di tích đình- chùa Hổ Lao đối với việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền ,UBND xã Tân Việt cùng với nhà sư trụ trì đã tổ chức thành công Lễ hội đình – chùa Hổ Lao lần đầu tiên sau rất nhiều năm bị gián đoạn vào ngày 06/02/2012 (Tức ngày 15 tháng giêng năm Nhâm Thìn).  Và cũng từ đó đến nay thì lễ hội đình chùa Hổ Lao đã được tổ chức hàng năm.
Hội diễn ra trong vòng ba ngày với nhiều nghi lễ: bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 16 tháng giêng. 
Lễ hội được tiến hành theo ba bước sau:

- Bước Thứ nhất:Chuẩn bị: 
Chuẩn bị lễ hội được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị cho mùa lễ hội sau.

 và khi ngày hội đã đến gần.
 Chuẩn bị cho mùa lễ hội sau được tiến hành ngay sau khi mùa hội trước kết thúc, mọi khâu chuẩn bị đã có sự phân công, cắt cử mọi việc để đón mùa lễ hội năm sau. Khi ngày hội sắp diễn ra, công việc kiểm tra lại đồ tế lễ, trang phục, quét dọn, mở cửa di tích, rước nước làm lễ tắm tượng (mộc dục) cùng các đồ tế tự, thay trang phục mũ cho thần...

 - Bước Thứ hai Vào hội: nhiều hoạt động diễn ra trong các ngày lễ hội, đó là các nghi thức rước lễ, tế lễ, dâng hương tưởng niệm tại nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ, biểu diễn văn nghệ quần chúng và các trò chơi dân gian. như  kéo co, Nhún đu; Chọi gà; Bắt lợn; Đập niêu;... Đây là toàn bộ những hoạt động chính có ý nghĩa nhất của lễ hội.
 - Bước thứ ba Kết thúc hội (xuất tịch, giã đám, giã hội): Ban tổ chức làm lễ tạ, đóng cửa di tích.
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